
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 15 februari 2026 om 18:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. G.J. Anker 

 

Zingen: Psalm 133 (Oude Berijming) 

1 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen 

Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, 

Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd 

't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 

De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 

Die door haar reuk het hart verblijdt. 

 

2 Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 

Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, 

Zijn baard en klederzoom doortrekt 

Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 

Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 

En op zijn bergen nedervloeit. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 89 (Oude Berijming) 

3 De hemel looft, o HEER, Uw wondren dag en nacht, 

Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht 

Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen 

Want wie is U gelijk bij al de hemellingen? 

En, welke vorsten ooit het aardrijk moog' bevatten, 

Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Zingen: Psalm 29 (Weerklank) 

1 Hemelingen, buig u neer, 

geef de HERE kracht en eer, 

geef de HERE heerlijkheid, 

loof zijn naam en majesteit. 

Loof Hem om zijn grote daden, 

dien Hem in uw feestgewaden. 

Kom u voor de HERE buigen, 

hulde aan uw God betuigen. 

 



Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Lukas 15 vers 1 - 10 Het verloren schaap 
1 Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen. 
2 En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en 

eet met hen. 
3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 
4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig 

in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 
5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. 
6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik 

heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 
7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 

negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. 

 

De verloren penning 
8 Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het 

huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? 
9 En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met 

mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. 
10 Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. 

 

De verloren zoon 

 

Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 - 8 De ware Wijnstok en de ranken 
1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 
2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat 

zij meer vrucht draagt. 
3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 
4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, 

zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 
5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij 

kunt u niets doen. 
6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en 

werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 
7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 
8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. 

 

Het gebod van de liefde 

 

 

 

 

 



Zingen: Psalm 119 (Oude Berijming) 

32 Ik ben een vriend, ik ben een metgezel 

Van allen, die Uw Naam ootmoedig vrezen, 

En leven naar Uw Goddelijk bevel. 

O HEER, hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen! 

Gij doet op aard, aan alle schepslen wel 

Och, wierd ik in Uw wetten onderwezen! 

 

Prediking 

 

Zingen: Weerklank 386 (Liederen over belijden) 

1 Uit heel de wereld, alle oorden, 

uit heel het menselijk geslacht 

tot eeuwig leven uitverkoren 

wordt een gemeente saamgebracht 

door Jezus Zelf, één Heil'ge kerk, 

de vrucht van zijn verlossingswerk. 

 

3 Zijn kerk is er van alle tijden, 

een kerk die rijk is geschakeerd, 

die hier op aarde nog moet strijden, 

maar in de hemel triomfeert, 

een kerk waarvan ik bovenal 

een levend lidmaat blijven zal. 

 

4 De leden zijn heel hecht verbonden, 

aan Christus hebben allen deel. 

Tot dienen zijn zij afgezonderd 

met schatten groot en gaven veel. 

Zij staan altijd voor and'ren klaar, 

met vreugde dienen zij elkaar. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Gezang 12 

2 Toon ons Uw goedheid en Uw macht, 

Door Uw bescherming, dezen nacht, 

Behoed ons tegen ramp en leed, 

En blijf tot onze hulp gereed. 

 

5 Bescherm ons, in den bangen tijd 

Van zielsverzoeking en van strijd 

Laat nooit den bozen vijand toe, 

Dat hij ons enig' hinder doe. 

 

7 O Vader, dat Uw liefd' ons blijk' 

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk 

O Geest, zend Uwen troost ons neer 

Drie nig God, U zij al d' eer. 

 

Zegen 

 

 


